
Geschreven door Marc Otten
voor Opa-Opa

Lieve Opa-Opa,

Geboren,
Geleefd,
Geliefd,
Geloofd,
Verliefd,
Verbonden,
Verloofd,
Verdoofd.

Namens Julius wil ik u bedanken voor het leven,
dat u hem deels heeft gegeven.
Want u leeft voor altijd voort,
in uw dochter 
in uw kleindochter 
en in onze zoon.
Dat is zo waardevol en heel bijzonder.
Wij vinden het zelf een klein wonder.

Julius heeft u nog nooit gezien.
Toch heeft hij u al wellicht gehoord misschien.

Op uw prachtige 12 ½ jarig huwelijksfeest.
Waar wij “god zij dank” bij zijn geweest.

Wij hebben ook nog een prachtige kaart mogen 
ontvangen met opa-opa’s woorden: 
“Wat een geluk is jullie ten deel gevallen” 
en dat is helemaal waar!

Hopelijk kijkt u samen met Opa Frits en
Oma-Oma vol trots naar onze zoon.

Het gaat u goed. 
Rust in vrede.

 Julius.


